
 

17-daagse rondreis door India 
vertrek 10 maart 2024 

 

DAGPROGRAMMA 

 

 

 

Dag 1  zo. 10 maart – Amsterdam – Delhi (D) 

Vanmiddag met KLM rechtstreeks naar India. Aankomst net na middernacht lokale tijd. 

 

Dag 2  ma. 11 maart – oud en nieuw Delhi (OD) 

Bezoek de Jama Masjid moskee en de Chandni Chowk markt. Rijd langs het 17e-eeuwse Rode 
Fort en de Raj Ghat, een gedenkteken voor Gandhi. Bekijk de 12e-eeuwse Qutub Minar, de 

restanten van de oudste moskee van India en de 2000 jaar oude ijzeren pilaar die niet roest.  
Terug langs de India Gate, het presidentiële paleis en het Parliament House. 
 

Dag 3  di. 12 maart – naar Mandawa (OD) 

Vandaag met onze bus van Delhi naar de historische stad Mandawa, genesteld in het 

ruige en dorre Aravallis. De stad heeft niet alleen forten, maar is ook een 

openluchtkunstgalerie. In de loop van de middag zien we de prachtige Haveli's, de 

kleurrijke muurfresco’s en luisteren wij naar de verhalen hierachter. 

 

Dag 4  wo. 13 maart – naar Jaipur (OLD) 

‘s Ochtends vroeg vertrekken we om de Barodia school te bezoeken voor een rondleiding, 

kennismaken blokdrukkunst, sari/tulband wikkelen en een lunch. Vervolgens rijden we naar 

Jaipur, gebouwd volgens de Indiase Vastu Shastra. 

We bezoeken vanmiddag het City Palace; nu een museum en een indrukwekkend complex 

van paleizen, paviljoens, tuinen en tempels. Het observatorium heeft diverse astronomische 

instrumenten en ‘s werelds grootste stenen zonnewijzer. 

 

Dag 5  do. 14 maart – Jaipur: Amber Fort, project en Bollywood (OD) 

Per jeep naar het Amber Fort met binnen zijn dikke wallen vele indrukwekkende gebouwen 

waaronder een spiegelpaleis. Hawa Mahal is een samensmelting van Rajput en islamitische 

architectuur. ‘s Middags bezoeken we de NGO “LADLI” die staat voor de empowerment van 

vrouwen en 's avonds genieten we van een Bollywood-filmshow. 

 

Dag 6  vr. 15 maart – via Jheejha naar Ranthambore NP (OLD)  

In Jheejha zien wij het landelijke leven. We bezoeken bewoners thuis, de 

schoolkinderen en de biologische en duurzame Ikaki Bagh-modelboerderij. 

Dan verder naar Ranthambore NP; ooit het privé-tijgerreservaat van de maharadja 

van Jaipur op het terrein van het oude fort. 

 

Dag 7  za. 16 maart – gamedrives in het National Park (OLD)  

Voor het ontbijt, als het rond het meer goed toeven is voor de tijger, Nilgai, chinkara, 

lippenbeer, jakhals, wild zwijn, krokodil en zo’n 300 soorten vogels, maken wij een 

gamedrive. Na de lunch maken we weer een gamedrive. 

 

Dag 8  zo. 17 maart – via Fatehpur Sikri naar Agra (OD) 

Fatehpur Sikri is eind 18e eeuw gebouwd door de Mogol-keizer Akbar en kort daarna 

verlaten. De stad heeft paleizen en moskeeën in bijna perfecte staat. 

In de middag arriveren we in het eeuwenoude Agra, nu bekend door inlegwerk op 

marmer, speksteen, tapijten, borduurwerk met gouddraad en leerwerk. 
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Dag 9  ma. 18 maart – Agra: Taj Mahal, Agra Fort en moeder Teresa (OD)  

Vroeg naar de Taj Mahal, gebouwd door de Mogol-keizer Shah Jahan als uitdrukking van zijn 

liefde voor zijn vrouw Mumtaz Mahal; een van de wereldwonderen. ’s Middags naar het Agra 

Fort, een stad in een stad. Het heeft prachtige architectuur. Ook bezoeken wij het huis van 

Moeder Teresa, voor weeskinderen, minder bedeelde kinderen en zieke volwassenen. 

 

Dag 10  di. 19 maart – per trein via Jhansi naar Orchha (OLD) 

Geniet onderweg van deze prachtige route. Wij bewonderen de paleizen en tempelpracht in 

Jhansi. Na de lunch in Orchha, gelegen aan de heilige rivier Betwa, onder meer een bezoek 

aan het Jehangirpaleis. In Orchha wordt de god Rama ook als koning vereerd. 

 

Dag 11  wo. 20 maart – naar Khajuraho (OLD) 

Na de lunch leidt een gids ons rond door het Unesco-tempelcomplex, dat van 950-1050 werd 

gebouwd en eeuwenlang door de jungle was overwoekerd. De erotische afbeeldingen (slechts 

een deel van de afbeeldingen) hebben de nu nog 22 tempels wereldberoemd gemaakt.  

 

Dag 12  do. 21 maart – via Allahabad naar Varanasi (OD) 

In Allahabad zien we het fort en de heilige samenvloeiing van Ganga, Yamuna en de 

mythische Saraswati-rivieren. Het is een van de heiligste plaatsen voor hindoes; een 

onderdompeling hier verlost hen van alle zonden. Hierna rijden we verder naar Varanasi, een 

pelgrimsoord dat bekend staat om zijn zijden sari’s en brokaten.   

 

Dag 13  vr. 22 maart – Varanasi (OD) 

Na het ontbijt een stadstour met bezoek aan de Bharat Mata-tempel, de Durga-tempel, de 

moderne Tulsi Manas-tempel en de moskee van de Mogol-keizer.  In de namiddag wonen we 

de avond-Aarti-ceremonie vanaf het water bij. Riksjarit naar de ghats.  

 

Dag 14  za. 23 maart – Varanasi en ceremonies  (OD) 

Vroeg op voor een boottocht over de Ganges, langs de ghats, waar de levenden bidden en 

baden in het water, terwijl de as van de doden wordt verstrooid. ’s Middags naar Sarnath, 

waar Boeddha zijn eerste preek hield in het Hertenpark. Het museum bezit unieke Maurayan 

artefacten. 

 

Dag 15  zo. 24 maart – Varanasi en middagvlucht Delhi (OLD) 

In de ochtend een bezoek aan een Gaushala, een heilige koeienopvang, waar ouderen en 

koeien samen genieten van hun gouden jaren. Na de lunch met de middagvlucht naar Delhi. 

 

Dag 16/17  ma. 25 maart – Delhi project en nachtvlucht Amsterdam (OLD) 

Vandaag een bezoek aan het Literacy India Project, met als doel het versterken van 

plattelandsvrouwen en kinderen. Rondleiding, muziek- en theatervoorstelling. Bezoek aan een 

step well. Ook hebben we tijd om een stukje van het Holi festival te beleven. Na het 

afscheidsdiner begint de terugreis en landen wij dinsdagochtend 26 maart op Schiphol. 

 

Wijzigingen in het programma zijn voorbehouden. 


